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O God

in liefde wil ik
versmelten
met uw
aanbiddelijke

wil

aanvaardend
beamend

alle lief

en leed van
de schepping

ook wat dit
betekent voor
mijn leven
van dood

tot verrijzenis

uw wil
bent u zelf
uw wil

is uw liefde
VOOr mij
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God
liSI
liefde

xk%k

In de liefde gaat het
niet om jezelf maar
om wie je liefhebt.

Het wonderlijke van de
liefde is dat het niet
gaat om de voldoening
van het ontvangen maar
om de vreugde
van het geven.

kK%

Het gaat God niet
om zichzelf maar om
alles wat Hij liefheeft.
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Groel

Liefde kan groeien
wanneer zij aanvankelijk
nog gedeeltelijk is,

maar wie door liefde

is geraakt, verwond,
hoeft niet meer te groeien.

Wel kan de kwaliteit
van de liefde zich verder
ontplooien en daardoor
verdiepen: zuiverder,
omvattender worden

en belangelozer.

Dan raak je aan de liefde
verloren, verlies je jezelf
aan de ander en bestaat

er op de wereld niets
meer dat liever, beter is,
geweldiger en goddelijker.

Het monastieke leven
is niet een begin van

de liefde met God maar
de voltooiing en wie
intreedt, is al een
verliefde van God.
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Diepste zijns-verbinding,
dat is mystiek.

Deze nu kan bestaan

in ‘spirituele’ zin.

Echter ook

in ‘sensitieve’ zin.

In beide betekenissen en
zijnsvormen is het
mogelijk dat er

mystieke ervaring ontstaat.

Deze kan of /en zowel
‘personalistisch’ zijn
of /en “kosmisch’.
Ook beide tegelijk.

Welnu: de meest totaal-
menselijke mystiek heeft
van nature de sensitieve
ervaring als bestaansgrond.

Deze kan vervolgens
‘doorgroeien’ naar een
spiritueel ‘volgroeien’.

Dat is dan de volle mystiek.

In deze volheid komt

de werkelijkheid van het

bestaan van God als een

eeuwig licht door alles heen.

En dan kan de eenwording

met God van liefde plaatsvinden.



Mystiek huwelijk

Dat een monnik en moniale Dan kan het gebeuren

het celibaat op zich nemen dat God als minnaar

als een exclusieve heelheid de bruidskamer binnentreedt
met God - voor een mystieke gemeenschap.
Dat een monnik en moniale Daar plant God zelf zich voort
de maagdelijkheid kiezen in het lichaam

als een inclusieve heelheid en de ziel

met God - van zijn beminden.

houdt niet alleen in God huwt met hen

dat zij afzien van en geeft zichzelf

de voortplanting in de bruidslietde

van het lichaam van zijn beminden.

maar ook het offer Dit is het voorspel

van het afzien van van de eeuwige heelheid

de voortplanting van de mystieke liefde

van de ziel. van de hele mensheid.
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Intrede

Sensitiviteit

is een levenswaarde
die mee moet gaan
bij een intrede

in een klooster.

Bij het afleggen
van geloften

zal de zinnelijkheid
niet moeten
worden afgelegd.

Ook daar zal dit
een bron zijn
van levenslust
en religieuze
gewaarwording.



‘n Rijp korenveld

wat zachtjes meedeint
op de golven

van de wind.

Ik voel me jong.

Ik ben een kind

wat dronken is van
Goddelijk Schoon.

Als ‘n bij ben ik

proevend van eigen nektar.
‘n Speelse vlinder

die dartelt door

haar eigen veld.

Ik spring over spelonken
en beklim de top

van de heuvel.

Ik glijd mee

met de stroom als

het Al zich verdicht

in één enkel moment
wanneer ik ondergedompeld
word in de Bron

en tranen van extase

mijn veld bevloeien.

Met gesloten ogen

zie ik twee

kosmische armen

mij omvatten.

Ik voel een mond

die kust en van mij
drinkt en dronken wordt.
God, wat hou ik van Je!
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Dom Joseph -Kees Peijnenburg- was uitgetreden
uit de natuur, het vrije landschap, de boerderij.
Maar de natuur ging met hem mee. Hij was natuur.

Hij was geworteld in de aarde en stond met
beide benen op de grond. En zijn geest dan?

Joseph kon alles achter zich laten en -door de
radicaliteit van zijn persoonlijkheid waardoor
hij altijd streefde naar het beste- en zich
storten in de werkelijkheid van de liefde.

En dat hield niet op. Het werd lijdens-mystiek.

Hij keerde niets de rug toe, zich niet af van
het leven - hij keerde zich toe. Met zijn mede-
broeders naast en tegenover zich.

Dit was het innigst samen.

Diakenwijding in de Dom van Pisa, samen met
Italiaanse theologanten - als enige Kartuizer.

Joseph en Willibrord - zoals voorheen - zoals
zo vaak - beiden uit het Brabantse Boxtel.

Ter voorbereiding van de Eucharistie.

Willibrord zal diaken zijn in de Conventmis
op zondag.

Stille lezing van Joseph, alleen in zijn kluis;
niemand die iets vraagt, niemand die iets zegt.

Toch zijn er in een Kartuizerklooster lange
gangen. Daar kun je niet verloren lopen.
Daar kun je er wel wat verloren bij lopen...




