


heid van strijd en arbeid, het leven zo gebrekkig of gebroken
als het is maar moedig gedragen, de verantwoordelijkheden
die worden uitgevoerd dag na dag. Maar ook - en hoe wei-
nig werd dat geduid en verkondigd - het leven van lust en
bevrediging. Het zijn juist de gebieden van erotiek en sek-
sualiteit, als de meest vitale levensgebieden, die bezaaid lig-
gen met kiemen van Godservaring. De samenhang, die ge-
voeld wordt tussen religie en seksualiteit, doet vermoeden
dat beide voortkomen uit een en dezelfde bron. In het li-
chaam liggen diepe lagen van goddelijke menswording ver-
borgen. De liturgie van het leven wordt deur voor deur ge-
vierd, soms als een spel zonder grenzen, soms als een offer
van liefde. De verkondiging, dat dit hét komen en gaan van
God is in de concrete werkelijkheid van het eigen leven, dat
in het erotisch verlangen en vervuld worden momenten van
Godservaring dichtbij liggen, zou voor velen kunnen leiden
tot een echte levensmystiek. Het leven zelf als levende gods-
dienst - lichaamstaal een gebed.

De schoot, het sacrum van de mens, is een bron van crea-
tiviteit, door de geest geschapen, geestscheppend. Waar
eerst vloek lag, rust nu zegen. In de lusthof van het lichaam
vindt de ziel haar natuurlijk voedsel. En in de bruidskamer
van het leven wordt leven mens, zo goddelijk als in Jezus.
De nieuwe levensmystiek in onze dagen ontstaat uit overga-
ve, niet uit onthouding.

De kerk, die ertoe geroepen is de weg te wijzen naar God,
zou seksualiteit moeten duiden als bron van religiositeit...
als religiositeit. Maar pas wanneer velen onder de priesters
(en priesteressen in de toekomst) dit zelf doorleven, zal dit
als een blijJde boodschap gaan klinken. Wanneer de kerk in
eigen verkramping blijft steken en het aloude wantrouwen



tegen het lichaam niet laat varen, is het ondenkbaar dat zij
nog aansluiting kan vinden met de sensitieve levensgevoe-
lens van jonge mensen, van verjongde mensen.

Een sluitende theologie is niet zelden een gesloten theologie:
niet meer openstaande naar de evolutie van de waarheid, on-
toegankelijk voor andere theologieén en zijns-theorieén.
Staande in het ‘nieuwe tijdsdenken’ komen wij tot de bevin-
ding, dat de innerlijke groei en vernieuwing van het christen-
dom niet uit zelfbevruchting tot stand kan komen. Niet de
hele openbaringsinhoud van het christelijk geloof heeft zich
kunnen ontplooien; met name heeft de innerlijke bewust-
wording opgesloten gezeten in een eenzijdige geestelijkheid.
Nu het lichaam wordt herontdekt als toegang tot de geest tre-
den heel nieuwe, voorheen nauwelijks bekende ervaringen
aan_ het licht. De christelijke kerken zullen naar eigen zoek-
geraakte openbarings-gegevens moeten zoeken. In de grote
wereldgodsdiensten zijn deze te vinden en in religicuze, an-
troposofische stromingen van deze tijd. Tegelijk is het chris-
tendom - als historisch draagster van een universele openba-
ring - onmisbaar om aan het vrije religieuze denken mee te
denken. Opnieuw immers wordt de mens bedreigd door
dogmatisme, onvrijheid en wereldvreemdheid. Het christe-
lijk geloven zal de mens bij de werkelijkheid moeten houden,
in het hier en nu - met het hoofd in het hart, voeten in de aar-
de en handen als breekijzers. Maar omgekeerd zal ook het
christendom hierdoor verlicht worden. Het is immers onte-
genzeglijk waar, dat daardoor een nieuw licht wordt gewor-
pen op de dood, dat mensen nu reeds gaan leven in het grote
licht, dat de innerlijke Godservaring gemeengoed kan wor-
den. Heel grote gelukservaring ligt binnen handbereik. Ge-
nade is bloesem van goddelijke en menselijke liefde.



