Lieve Bisschop

U was zo gelukkig
omdat U had bereikt
dat U priester

was geworden.

Priesterschap in

alle betekenissen

in uw mooie lichaam,
in uw mooie ziel.

‘Caritas” was

uw levenswoord.
Liefdeleven was
uw levensdoel.

De liefde van God
werd uitgestort over
uw priesterleven.

Uw hart stroomde over.

Beeld
van God

U werd

op handen gedragen
door wie U

op handen droeg.

U droeg mensen

en hield hen niet vast,
opdat zij vrij

zouden kunnen kiezen.

U liet zien

hoe veilig en heilig
het is te zijn in

de handen van God.



Het verlossende

woord

Bisschop Rinie Bekkers
wist dat natuurrechten
mensenrechten zijn -
dat vrijheid en
gerechtigheid

religie is.

Hij wist dat zinnelijkheid

de bloedstroom is

van het religieuze.

Voor gehuwden en geliefden
sprak hij

het verlossende woord.

Zegening

Zijn laatste zegen gaf

Bisschop Bekkers

bij de slotviering van het
ziekentriduum van de Zonnebloem
op Eikenburg in Eindhoven.

Dit was in 1965.

De dood stond op uitbreken
in zijn hoofd.

Op die dag was hij zelf

de ernstigst zieke.

Toen hij de geest gaf

en zich overgaf aan God,

treurde heel Nederland en

leek de vlam van de hoop gedoofd.
Maar hij verrees in mensenharten.



