
Reveille

Wat nu -anno 2016- opklinkt
rond de persoon van
Bisschop Bekkers
moge zijn als
een wekroep
tot leven en (laten)
voortleven van
zijn boodschap
aan de mensheid
van kerk en wereld

Ontwaakt!



In Sint-Oedenrode staat
Bisschop Wilhelmus Marinus

Bekkers
als een levensgroot beeld
een levend beeld in brons

op het kerkplein

met de rug naar de kerk
met het gezicht naar de wereld

daar midden in
tussen de mensen

Om zijn levende gestalte
te eren, om te laten weten

dat we van hem blijven houden
en ons vasthouden aan hem

stelden we een bundel samen
van gedachtenissen rond hem

te vinden onder menu ‘Memoriale’.
Daar is hij te ontmoeten.

Daar is hij te groeten
op de digitale weg.

Daar staat hij en is hij
met Gods volk onderweg.

a

Lieve zoon van God
Rinie Bekkers
mens der mensen
broer en bisschop
van Brabantse
arbeiders en boeren

na vijftig jaar
bijna vergeten in
mensengeheugenis
maar dieper dan ooit
geborgen en geweten
in de eeuwigheid

God is in jou
iedere eeuwigheidsdag
nieuwe schepping
dat je dag na dag
nieuwe geboorte
mag zijn in de tijd

om te blijven zijn
een kloppend hart
en vonkende geest in
een wereld in wording
een kerk van verrijzenis
uit Gods eeuwige adem.

Ter gedachtenis


