Schildering van de
‘verrijzende Jezus’
door Threes zelf
(Goede Week 1963)




Om Lieve God

in liefde

te gedenken
U schonk mij

een leven
vol van genade.
[hrees van Dijck
Ik voelde mij
gezegend onder
mystica de vrouwen. )
U was met mij.
In de liefde van
mijn geliefde
gaf U zich aan mij.

Jezus sprak:

Wat ik moest
offeren, was
Ik ben de verrijzenis
dank voor
en het leven. .
uw goedheid.

Wie in mij gelooft
zal leven, ook al is
zij gestorven

en wie leeft en

in mij gelooft,

zal niet sterven

Velen mochten
de vruchten
daarvan plukken.

: In dit heilig uur
Voor eeuwig. van mijn verrijzenis
Gelooft oe di geef ik mij geheel
ge dits terug aan U.
(Evangelie van Ik weet dat U

Johannes 10, 25 - 26) . .
zich voor eeuwig

geeft aan mij.



