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Besten, allen die meegeleefd hebben met het
sterven en verrijzen van Threes.

Ik wil pamens haar en mijzelf dank uitspreken
veoor allerlei wijzen van deelname en betrokkenheid bij de levens-
voltooiing van Threes, Zij werd met licht omgeven.

Aan allen, die verhinderd waren deel te nemen
aan het afscheid van Threes, allen die om veiligheids-redenen niet
aanwezig waren bij haar begrafenis, aan allen die schriftelijk of
mendeling of op geestelijke wijze van meeleven getuigden de blije
dank van Threes overbrengen - zij het enkel in een 'algemeen' en
dus niet ze persoonlijk schrijven. Maar Threes geleidt dit dank-
woord naar leder persoonlijk.

Hierbij sluit ik het gedachtenis-prentje in,
waarop de afbeelding door Threes =zelf in 1963 is geschilderd.
Tevens voor degenen die het niet eerder ontvingen : het boekje
van de afscheidsviering.

Threes zal ons blijven herinneren en ons op
onze eigen weg naar voltooiing nabij zijn. Zij leve ons wvoor in
vrede., Zij is in het leven wvan God,

Alle goeds gewenst en heel van harte gegroet.
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p.s. Hierbij gevoegd de Vesperdienst, die wij (einde vorige eeuw)
zsamenstelden voor onze Vesperkring. In het bijzonder wvoor
hen die hiermee bekend zijn of daarin geinteresseerd.

Dit nu op de achtergrond van de 'Opstanding' wvan Threes.



